VERSLAG OVER DE DROOMWENS :

INLEIDING DOOR CLOWN ARGO :

Enkele maanden geleden kregen we na een oproep in week- en dagbladen en regionale televisiezenders een uitzonderlijke een heel bijzondere wens binnen op de DROOMWENS, POSTBUS 19 te ZICHEM en na het lezen van de brief ... geschreven in alle geheim door TANTE NETTEKE was ik "ZO ZEGT" clown Argo ONTZETTEND ONTROERD EN AANGEDAAN...ik had het jongetje in kwestie al eens gezien op TV en dacht JONG,JONGE TOCH...zoveel spontaniteit en liefde straalde hij uit en dan te weten dat sommige volwassenen onder ons al KLAGEN BIJ EEN GRIEPJE OF BUIKPIJN en ik dan schaam je je een beetje...
Als je ziet hij een KNOKKER Michiel is...en ja per toeval kregen we 1 van zijn SUPER WENSEN binnen op onze redaktie.
Argo nam direct contact op met de briefschrijfster en probeerde zo een duidelijk beeld te krijgen van wat er moest gebeuren en waarmee we die OOGJES VAN MICHIEL WEER EENS KONDEN LATEN STRALEN...1 ding was een VASTE REGEL...Michiel mocht van niets weten en we belde met de grootste en bekendste BALLONVAARDER UIT BELGIE en mischien wel van de wereld, WIM VERSTRAETEN en ik belde s' avonds heel laat 23.30 uur en dit zonder na te denken over hoe laat het was?
Zijn vrouw nam op en eigen op 1 minuut was er beslist om zonder na te denken...JA ARGO WIJ MAKEN JE WENS GRAAG WAAR... met gans ons hart en ziel...en als je weet dat dit zeker niet een wens is zonder prijskaartje en deze mensen OPRECHT direct onze wens wilden steunen. Oke dit was geregeld en ik belde weer met TANTE NETTEKE.  Die was over het dolle heen en in ons gesprek vroeg ik haar...wil nog graag iets doen voor MICHIEL om er een echte DROOMWENSDAG VAN TE MAKEN!!!
JA, ZEI ZE “SERGIO”: is zijn grote steun en daar houdt hij heel veel van en hij danst bijna elke dag op zijn muziek en HEM DAN IMITEREN...maar ja dat zal teveel gevraagd zijn van jullie!!
Te veel gevraagd voor de DROOMWENSACTIE...NEE,NEE en SERGIO kennende was ik zeker van zijn antwoord...STUURDE EEN FAX OP VRIIJDAGAVOND en MAANDAG OCHTEND te vroeg al voor een CLOWN ging de droomwenstelefoon 0495160177 en toen ik opnam zei een ZWARE STEM..." ARGO MET SERGIO HIER...wanneer wil je dat ik Michiel ontmoet...EUH... had er geen woorden voor en hij zei zeg maar het ik mogelijk wanneer jullie het willen en kunnen...Ja weet je met Kerstmis voor de deur ZOU DIT WEL EENS EEN MOOI KERSTVERHAAL ZIJN 2004...in iedereen geval mijn KERSTDAG kan niet meer stuk..... MORGEN VROEG WORDEN MICHIEL EN ZIJN OUDERS AFGEHAALD DOOR CLOWN ARGO IN DE DROOMWENS MOBIEL en dit samen MET KNUFFELOLIFANTJE "FLAPPIE".  Michiel zal totaal verrast worden door dit boekje...
DAARNA RIJDEN WE NAAR HET HUIS VAN SERGIO waar we verwacht worden aan zijn huis en natuurlijk weet Michiel niet wie de deur zal openen en dit wordt een COMPLETE VERRASSING VOOR HEM.  Voor de sfeer zullen clown Argo en Sergio wel zorgen.
EN VERVOLGENS IS HET DE BEURT VOOR HET TWEEDE DEEL VAN DE WENS en mischien wel de meest spectaculaire en daarvoor RIJDEN WE NAAR HET KASTEEL VAN "HORST" waar het team van Wim Verstraeten ons opwacht voor een VLUCHT VAN MEER DAN 75 MINUTEN met een hoogte punt van 300 METER en een stijging BOVEN DE WOLKEN en de ouders en FLAPPIE GAAN MEE DE BALLON IN....
en daarna natuurlijk nog wat lekkers eten he....en een glaasje kinderchampagne drinken 
MICHIEL  VANDEWEERT IS GEBOREN OP 13/06/1998 en zit in het eerste leerjaar en houdt van VOETBAL EN TAEKWANDO, BREAKDANCING EN CLOWN ARGO EN SERGIO en IS EEN SPONTAAN ASSERTIEF POSITIEF JONGETJE BOORDEVOL HUMOR
 

Kinderen met een ongeneeslijke en ernstige ziekte evenals minderbedeelde en mindervalide kinderen kunnen hun droomwens sturen naar Clown Argo en knuffel Flappie op het volgende adres : DROOMWENS, Postbus 19 te Zichem of via www.argolive.be/droomwens of op het GSM-nr. van Clown Argo : 0495/160.177 

 

 

VERSLAGJE VAN DE DROOMWENS DOOR CLOWN ARGO

 

ALLES BEGON OM 11.00UUR BIJ MICHIEL THUIS. Hij wist van niets een plots "klop, klop " op de venster en daar stond clown Argo.  Nog nooit heb ik zo een verbaasde kinder-oogjes gezien en ja onmiddellijk had ik een sterke band met dit kereltje...de dag kon niet meer stuk.
Hij kwam de deur open doen en ik ging binnen en nog geen minuutje later verscheen ook LEVENSGROOT KNUFFELFIGUUR "FLAPPIE" en amaai die sloeg bij Michiel alle verwondering.
Ik vroeg hem : “Ga je mee naar de DIERENTUIN”...”ja”, zei hij direct, SORRY VOOR HET LEUGENTJE, MAAR ALLES MOEST EEN GEHEIM BLIJVEN TOT HET LAATSTE MOMENT... We reden met de DROOMWENSAUTO op naar LUBBEEK.  Onderweg kregen we al een telefoontje van Sergio dat hij thuis was en ons opwachtte...en ondertussen vroeg ik aan Michiel, hou je van K3 EN HIJ ZEI , NEE dat is voor meisjes ik hou van SJIEKE MUZIEK en ik, “clown Argo”  vroeg hem en MICHIEL wie is dat dan wel. Awel SERGIO DAT IS NE SJIEKE ZANGER EN SJIEKE MUZIEK.... We naderden Sergio zijn huis en ik had misschien nog meer zenuwen dan iedereen tezamen. MICHIEL sprong uit de auto en stapte als een stoere kerel samen met mij, clown Argo naar de grote witte DEUR en belde aan. En nee hij wist niet wat hem overkwam...ik heb hier geen woorden voor. SERGIO ZEI HE MICHIEL GEEF ME DE VIJF EN MICHIEL STAK ZIJN HAND UIT...na wat babbelen met Sergio stond Sergio plots recht en zei MICHIEL GE KRIJGT WAT BIJZONDERS VAN MIJ...mijn echte bril DIE IK OP HAD OP HET EUROVISIE SONGFESTIVAL en tijdens alle optredens met het liedje "SISTER".  Ja, ik denk dat op dat moment iedereen een traantje wegknipperde. En zei Sergio, ik ga je een geheim tonen.
CLOWN ARGO EN MICHIEL MET FLAPPIE EN SERGIO gingen de kelder in en daar stond een VOLLEDIGE STUDIO MET ALLE INSTUMENTEN EN EEN SALON MET ALLE GOUDEN CD'S VAN SERGIO en Sergio zei Michiel, ik geef je AL MIJN CD'S EN NOG EEN PETJE EN T-SHIRTS EN EEN RUGZAKJE EN POSTERS EN DE TOPPER EEN LEVENSGROTE SERGIO (voorzien van zijn handtekening) en alsof het niet genoeg was 7 bouwpakketten van allemaal SJIEKE WAGENS.  Sergio gaf nog even een DRUMSESSIE en na nog wat gedronken te hebben gingen we richting de tweede WENS VAN VANDAAG...
OP NAAR HET KASTEEL VAN HORST...Michiel dacht dat het enkel maar naar het kasteel kijken was!!!
Maar nee, plots kwam de JEEP EN AANHANGWAGEN aangereden van de luchtballon.Want we gingen een ballonvaart maken met toch wel DE LIEFSTE KAPITEIN EN MEEST BEKENDE namelijk WIM VERTRAETEN die de OCEAAN overvloog in een luchtballon en een poging deed om ROND DE WERELD te VLIEGEN... Het was voor ons een hele eer hem als KAPITEIN TE HEBBEN en alleen al het opblazen van de ballon was voor MICHIEL een heuse belevenis...HIJ ZEI ME, CLOWN ARGO: WAT EEN GROTE BALLON HE... en toen begon de vlucht...ADEMBENEMEND EN WE GINGEN VAN 1CM OVER DE BOOMTOPPEN TOT GLIJDEND OVER HET IJS EN DOOR HET HAGELANDDAL EN EEN STIJGING VAN 370 METER en adembenemend en muisstil daar boven en toen we landden was het net of CLAUSEAU VERSCHEEN. Auto's stroomden toe van overal.  Na de BALLONVAART KREGEN WE NOG EEN ECHT DIPLOMA EN toen was het richting naar huis en MICHIEL...DIE LAG IN DE AUTO ALLANG IN DROMENLAND....
DANKWOORD :

Wij, de trotse ouders van Michiel, willen héél graag hun bijzondere dank betuigen aan Clown Argo, Knuffel Flappie en het team, die het mogelijk maakten dat Michiel een heel bijzondere dag mocht beleven net zoals wij.  Hij heeft kosten noch moeite gespaard om deze droomdag werkelijk te laten worden.  Dankzij jullie hebben wij hele mooie herinneringen die wij ons leven lang zullen meedragen en koesteren.  Bedankt daarvoor.  Wij hopen dat je nog heel veel kinderen hun droomwens mag laten uitkomen.  Graag willen wij ook nog “dank je wel” zeggen tegen Wim Verstraeten en Sergio voor hun spontane en belangeloze medewerking.

Godelieve – Wim en Michiel

